
Hallo lieve broeders en zusters in Christus, 
 
We zullen maar beginnen met kerst. 
Het was weer een gezegende kerst. Het is altijd zo geweldig om samen de 
geboorte van Christus te mogen vieren. En kan dit jaar ook niet wachten om het 
weer te mogen vieren en nu waarschijnlijk samen met mijn vader, zus en haar 2 
kinderen. Dit was zo’n geweldig mooi nieuws wat ik te horen kreeg dat mijn 
vader en vooral dat mijn zus met haar kinderen naar hier willen komen met 
kerst, ik ben zo blij. Bid mee dat dit ook echt door mag gaan. Het is zo mooi dat 
ik hen mag laten zien hoe wij hier kerst vieren. 
Helaas is de betekenis waar kerst werkelijk over gaat bijna weg uit de wereld en 
vieren de meeste mensen het met het idee dat het over de kerstman en de 
cadeautjes gaat. Hier in ons stadje Nanga Pinoh ook al, je ziet bijna alleen maar de kerstman. Ik ben zo blij 
dat Ronny zorgt dat kerst echt om Christus gaat. En dus ook geen versieringen met de kerstman te zien is 
in onze ministry. 
Slingers en lampjes hangen we wel op, om het toch een beetje een sfeer te geven. Maar hij legt wel altijd 
uit dat het niet om die dingen gaat. Ook krijgen de kinderen een kleinigheidje, maar dan leggen we ook uit 
dat ze dit krijgen omdat God ons zegent en het een zegen is van God.  
We eten dan ook allemaal samen, dus alle kinderhuizen (asrama’s) komen dan samen en genieten van een 
speciaal menu wat we hebben klaargemaakt. Vaak worden we ook gesponsord door iemand die dan ijsjes 
voor de hele ministry koopt. We houden ook een kerstdienst samen waar ze de gelegenheid krijgen om een 
dansje of liedje te doen, erg leuk. 

Kerstviering op school Kerstviering kleuterklas Mijn leesklasje die mee  mag doen 

Nieuw jaars dag Kerst viering in de kerk Optreden van Angel, Jesline  en Miia 



 
 
 
 
 

  
 

Ook is er een 
voetbaltoernooi 
opgericht voor de 
jongens en 
meisjes. 

Bijna elke dag zijn 

er teams aan het 

voetballen. En 

ook al regent het, 

het gaat gewoon 

door. Lekker 

voetballen in de 

modder  

5 trucks die 

aangekomen 

zijn. De 

kinderen vinden 

het altijd zo leuk 

om even mee te 

helpen met het 

uitladen van de 

spullen 

Links onder op de foto staan Alvaro en Kevin ( 2 kinderen van mijn leesklasje) 

De 2de foto van links. Ja spreekt al voorzichzelf. De kinderen  houden van selfies  

3de foto is onze Salsa die een nieuwe jurkje gekregen heeff, ze is er erg blij mee. 

Ja, wees moedig en sterk! 

Ban angst en twijfel uit uw 

hart. Onthoud dat de 
Here, uw God, u overal  zal 

helpen. Joshua 1:9 

 
De maanden januari en februari hebben we veel gasten 
mogen ontvangen. Ik vind het altijd zo leuk als er gasten 
komen om een tijdje in de ministry te helpen.   
Dus als u zich geroepen voelt door God om een paar 
dagen, weekjes of maanden te komen helpen, schroom 
niet en meld u aan. 

8 Januari is de school weer begonnen en we hebben 
nog maar een paar maanden te gaan en dan zit dit 
schooljaar er weer op. Wat gaat de tijd toch snel. Ik 
geniet zo erg van mijn leesklasje.  
Elke keer waneer we vrij hebben (weekend of chinees 
nieuwjaar) en ik de kinderen tegen kom, zeggen ze 
van ‘juf, ik wil naar school, ik mis school’. En dan 
hebben ze maar een paar dagen vrij. Zo leuk om te 

9 januari Ronny’s 66e verjaardag mogen vieren, en 
op zijn verjaardag ben ik 16 jaar geleden gekomen 
naar LWV. Dit allemaal is door Gods genade, dat ik 
nog steeds hier God mag dienen. Zo blij dat ik die 
keuze heb gemaakt, en dat God mij naar hier geleid 
heeft.  



Gebedspunten: 
 
 Mijn leesklasje, ze ziet echt vooruitgang. Het is zo leuk om ze te 

zien te beginnen te lezen. 
 Ronny’s gezondheid en al de tRippen die hij moet plannen en maken 

in het  aankomende jaar. Hij is nu op dit moment in Belgie 
 Alle zieken hier op de ministry, vooral op dit moment voor Yanto, 

een van de leiders hier net klaar is met zijn chemo en voor Tardi 
die nierproblemen heeft 

 Ika, Tuin ,Nofi, wiwit, sinoi en 2 church planters die op dit moment 
zwanger zijn en nurvita die de dagen aan het aftellen is 

 De veiligheid voor alle kinderen en leiders en werkers 
 De resterende stukken grond die de ministry wil kopen 
 De gezondheid van mijn schoonmoeder die diabetes heeft en mijn oma die 

ouderdomsklachten heeft 
 nieuwe trucks met goederen die eind deze maand gaan komen. 
 de tussentijdse toetsen die eind deze maand/begin volgende maand gehouden 

worden.dat de kinderen, ook Alicia, het goed zullen maken 
 Voor de bovenbouw die over 2 weken eind-examens hebben. 
 Maart ( dat over de hele wereld de mensen gaan beseffen wat onze 

verloser heeft gedaan  voor ons) 
 
Dankpunten: 
 
 Dat wij gezond zijn 
 Dat wij hier God kunnen/mogen dienen 
 Onze privé-sponsors en de sponsors voor de ministry 
 Gods bescherming elke dag 
 Mijn leuke, gezellige leesklasje 
 Ons kinderhuis (Paulus) 
 Voor de 5 trucks die afgelopen februari al aangekomen is in LWV 
 Voor Gods geweldige liefde elke dag. 
 Voor de bezoekers die komen ( afgelopen maanden hebben we best 
 Veel bezoekers gehad) 


