
 
 

Lieve broeders en zusters. 
 

Wat gaat de tijd toch snel.   Alicia, die in haar examenjaar zit, rondt deze week de onderbouw van 

haar middelbare school af. Daarna heeft ze nog 2 ½ jaar voor de bovenbouw van de middelbare 

school, waarna ze graag een opleiding wil doen tot stewardess. Dit wil ze al sinds ze klein was en 

vooral nadat ze voor het eerst vloog met Emirates.   Ook Indra, een jongen die bij ons in huis 

woont, zit in zijn examenjaar, maar dan van de basisschool, en gaat hierna naar de middelbare 

school. Hij is eigenlijk 1 maand ouder dan Alicia, maar loopt erg achter. Hij vindt het erg moeilijk 

om te leren en was/is ook erg lui om te leren, waardoor hij achterliep en niet over kon naar het 

volgende schooljaar, vandaar de achterstand.  Verders mochten de leerlingen van Bovenbouw 

die in hun laatste jaar zaten, hun diploma in ontvangst nemen, gister 5 Mei 

Begin juni heeft de basisschool haar overgangsexamen en dan zit het schooljaar er weer op. In 

Juli zal het volgende schooljaar beginnen en dan mag dus ook mijn leesklasje eindelijk naar 

school. Ze kijken er enorm naar uit. Het was een geweldig jaar en ik ben trots op hoe ver ze het 

hebben kunnen schoppen, als ik het zo mag zeggen. 

Pasen 

Het waren weer hele mooie paasdagen. Goede Vrijdag was natuurlijk een hele verdrietige dag, 

want wat Jezus had moeten doen voor ons is onbetaalbaar. Maar ook was Goede Vrijdag een 

mooie dag, want door wat Jezus heeft gedaan voor ons, onze zonden op zich genomen, hebben 

wij nu eeuwig leven. Dus voor mij persoonlijk is dit een mooie dag, want eigenlijk zouden we 

allemaal verloren zijn geweest. 

In de ochtend hadden wij een drama dat over de kruisiging van Jezus ging en ‘s middags hadden 

wij een doopdienst waar 68 kinderen gedoopt werden. Daarvan heeft ook Henk, een van onze 

zendelingen, de keuze gemaakt om zich te laten dopen. 

Zaterdag moesten wij, team 1 (40 kinderhuizen zijn verdeeld in 3 groepen), koken voor zondag, 

omdat wij dan allemaal gezamenlijk samenkomen om te eten. Wij moeten dan koken voor 

ongeveer 1000 mensen. We moesten kip klaarmaken ( 6  pannen kip), verschillende groenten en 

sambal. 

Zondag mochten we herdenken dat Hij is opgestaan. Hoe mooi is dat? Hij leeft. En Hij zal 

terugkomen om ieder die in Hem gelooft mee te nemen. Wij kunnen niet wachten. Die middag 

hebben we dus ook gezamenlijk gegeten in ons trainingscentrum met 1000 mensen! 

Afgelopen maand April hadden wij nog een paasvieren met alle moeders die konden komen die 

in de omstreek Melawi wonen. Dresscode was wit ( foto rechts onder) 
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Ibu Kartini 

21 april vierden we de verjaardag van Ibu Kartini. 

In 1964 is zij erkend als nationale held van Indonesië. 

Elk jaar op haar verjaardag wordt Ibu Kartini en haar strijd voor vrouwenrechten 

herdacht. Op deze dag dragen vrouwen een batik of kebaya en kinderen mogen 

verkleed gaan in beroepskleren of batik om respect te tonen aan Ibu Kartini. Dit 

hebben wij ook gevierd op maandag 21 april in ons kleuterklasje. We hebben de 

kinderen verteld over Kartini en wat ze deed. 

 

Verjaardagsavond 

Elke 3 maanden van het jaar hebben wij een 

grote verjaardagavond voor alle kinderen die in 

de afgelopen 3 maanden jarig zijn geweest.   Dat 

vieren we iedere keer weer op een andere 

manier. De ene keer laten ze grappige filmpjes zien,of zing- of danswedstrijden 

gehouden of een wedstrijd in het maken van het mooiste kostuum. Dit keer was 

het dus een kostuumthema. Dan krijg je een foto van een karakter en die moet je 

zo goed mogelijk na zien te maken. Vervolgens hebben ze een soort catwalk waar ze 

hun kostuum kunnen showen. De kinderen vinden het altijd erg leuk. 

 

Nederland. 

Ja, zoals wij al schreven in onze vorige nieuwsbrief hadden wij plannen om naar 

Nederland te komen. Dit is nu werkelijkheid, en dus mogen wij (Alicia en Wendy) al 

beginnen met het aftellen van de dagen. Volgende week maandag zitten wij in het 

vliegtuig op naar Nederland. Dan is het alweer meer dan 2 jaar geleden dat wij de 

Nederlandse bodem hebben gevoeld, hahaha. Wij kijken er erg naar uit. 

Rumah Paulus. 

Wij wonen met maarliefst 28 mensen in het huis, allemaal van verschillende 

leeftijden. De jongste is 5 jaar en de oudste is 23 jaar.   

Daarvan hebben wij nu dus 5 kleine kinderen. Wiri is een van onze nieuwste kinderen 

die verhuist is naar ons huis.  Hij is 6 jaar. 

Natalia, woont nu al 2 maanden bij ons, en is ook een van onze kleinste nieuwe 

kinderen,ze is 5 jaar.  Toen ze bij ons kwam wonen had ze erg veel problemen. Maar 

wij zien in de 2 maanden dat ze bij ons is komen wonen erg veel positieve 

veranderingen.  
Yodi (8) ,Jose (8), Denisya (8), Wiri (6)         

Natalia (5) 
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Gebedspunten: 
 
 Ronny’s gezondheid 
 Alle zieken hier op de ministry, vooral Yolanda en Flora die een 

hart probleem heeft, Flora krijgt aankomende woensdag de 
opertatie. Bid mee dat het allemaal goed zal verlopen. 

 De veiligheid voor alle kinderen en leiders en werkers 
 Tri die zwanger is 
 De resterende stukken grond die de ministry wil kopen 
* De gezondheid van mijn schoonmoeder die diabetes heeft. en mijn oma die 
 ouderdomsklachten heeft, en nier klachten 
 Voor mijn leesklasje, super trots op ze 
 Voor mij en alicia`s trip naar Nederland 
 Voor vervanging van Rani,die mij op dit moment helpt in mijn leesklasje. 

Aankoment school jaar zal ze mijn  niet meer gaan helpen,omdat ze 
dan les gaat geven in de kleuterklas 

 Voor alicia en alle andere kinderen die deze week hun examens hebben 
 
 
Dankpunten: 
 
 Dat wij gezond zijn 
 Voor Lilly die bevallen is van een gezond meisje 
 Dat wij hier God kunnen/mogen dienen 
 Onze privé-sponsors en de sponsors voor de ministry 
 Gods bescherming en zijn liefde elke dag 
 Ons kinderhuis (Paulus) en onze 5 kleintjes 
 Voor onze mooie team (misionaris team),   
 Rani die mij is komen helpen met mijn leesklasje tot het einde van dit 

schooljaar. 
 Dat we pasen hebben mogen vieren samen. 
 
 
 
 

Ronny & Kay 

Bijbel vers voor deze nieuwsbrief  

Jesaja 46:4 
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