
Hallo lieve vrienden en familie, 
  
Hier zijn we weer met nieuwe avonturen, belevenissen en zegeningen. 
We gaan even een stukje terug in de tijd, haha, naar de maand februari 
 
Olympische Spelen voor basisscholen 
  
De basisschool-olympiade is een evenement dat elk jaar door basisscholen in 
Indonesië wordt georganiseerd. Deze activiteit omvat wedstrijden: Wetenschap, 
Sport en Kunst. In 2024 werd deze Olympiade gehouden op Senempak State 
Elementary School in een dorpje hier een uur vandaan. De uitgevoerde takken 
van competitie zijn: badminton (Aldi) , voetbal, damesvolleybal(zie foto), 
zwemmen, verhalen vertellen, pantomime (Julian en Rendi), solozang, 
vloergymnastiek (carolline), natuurwetenschappen, Tekenen ( Adriel), wiskunde 
en handvaardigheid. 
God zij geprezen, wij kregen van elke wedstrijd een trofee. 
Sungai Kehidupan Borneo Primary School (onze school) was de algehele 
kampioen-school. 
Onze school ontving elf trofeeën plus een algemene kampioenstrofee en een 
beste schooltrofee. 
De avond voordat we allemaal naar huis zouden gaan, begon het te regenen.  
De weg was erg glad en moeilijk begaanbaar.  We begonnen allemaal te bidden 
en hoopten dat de volgende ochtend de zon fel zou schijnen, zodat de weg snel 
droog zou zijn en wij allemaal naar huis konden gaan. Als de weg niet droog is, 
kan de truck er niet langs, maar Godzijdank werd het de volgende ochtend 
warmer, maar de truck kon   niet de hogeste heuvel af of op die het dicht bij het 
dorp lag. Dus moesten de kinderen met een aantal leerkrachten lopen tot waar de 
truck de weg kon passeren. 
 
We zijn erg trots op de kinderen die een buitengewoon potentieel hebben dat door 
God is gegeven. We danken de Heer Jezus altijd voor Zijn genade om ons te 
dienen. 
 
Bid alstublieft voor ons en de vele leraren die we nog nodig hebben om de school 
te helpen dienen. God zegene ons. 
 

De wegen naar het dorp 

Senempak waren erg slecht 

Wedstrijd vloergymnastiek 

( Carolline) 

Onze slaap ruimte  Onze damesvolleybal team Julian, Adriel,Rendi, Aldi Kampioenstrofee/best schooltrofee 



Ibu Kartini 
  
Elk jaar op 21 april vieren we de verjaardag van Kartini. 
Kartini groeide op aan het hof van Jepara. Zij is in 1879 geboren op Java en overleed op 25 jarige leeftijd 
bij de geboorte van haar eerste kind. Tijdens haar leven deed ze er alles aan om vrouwen toegang te geven 
tot onderwijs. Ze was erg intelligent en sprak zich moedig uit tegen de beperkingen die golden voor alle 
vrouwen. In haar korte leven heeft zij een onuitwisbare indruk gemaakt in haar strijd voor gelijke rechten. 
In 1964 is zij erkend als nationale heldin van Indonesië. 
Elk jaar op haar verjaardag wordt Kartini en haar strijd voor vrouwenrechten herdacht. Op deze dag dragen vrouwen 
batik of kebaya en kinderen mogen verkleed gaan in beroepskleren of batik om respect te tonen  
aan Kartini. Dit hebben wij ook gevierd op maandag 22 april in onze kleuterklasje. We hebben de kinderen 
verteld over Kartini en wat ze deed. 

 

  
Pasen 
  
Het waren weer mooie dagen. Goede Vrijdag was natuurlijk een hele verdrietige dag, 
want wat Jezus had moeten doen voor ons is onbetaalbaar. Maar ook was Goede 
Vrijdag een mooie dag, want door wat Jezus heeft gedaan voor ons, onze zonden op 
zich genomen, hebben wij nu eeuwig leven. Dus voor mij persoonlijk is dit een 
mooie dag, want eigenlijk zouden we allemaal verloren zijn geweest. Ook hadden 
wij op Goede Vrijdag een doop dienst. Wat weer erg bijzonder en gaf was. Vooral 
als je kinderen ziet die hun leven aan God willen geven. 
Zondag mochten we herdenken dat Hij is opgestaan. Hoe mooi is dat, Hij leeft. En 
Hij zal terugkomen om ieder die in Hem gelooft mee te nemen. Wij kunnen niet 
wachten. Ook hebben we die dag gezamenlijk gegeten en ‘s avonds heeft Alicia met 
2 vriendinnetjes en een paar moeders, waaronder ik, een dansje gedaan. Ik zal proberen om een filmpje van 
onze dans mee te sturen maar ik ben niet zo goed in die dingen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leerkrachten (kleuterklas) Verjaardag vieren van Noella All dressed up Verkleed in beroepskleren 

Weiling & Dickson 
cheeseeeee 

Ima & Yakob 

Jessy & Azel Evan 

Reza & Nisya came to visit 

Ika & Natanael 

Baby  Liora 



Gebedspunten: 
 
 Ronny’s gezondheid, op dit moment is Ronny in engeland. 
 Alle zieken hier op de ministry, vooral op dit moment voor Yanto, 

een van de leiders hier net klaar is met zijn chemo en voor Tardi 
die nierproblemen heeft 

 Tuin ,Nofi, wiwit, sinoi, Rosi en 1 church planter die op dit moment 
zwanger zijn. 

 De veiligheid voor alle kinderen en leiders en werkers 
 De resterende stukken grond die de ministry wil kopen 
 De gezondheid van mijn schoonmoeder die diabetes heeft en mijn oma die 

ouderdomsklachten heeft 
 nieuwe trucks met goederen die eind deze maand gaan komen. 
 De eind examens die op dit moment begonnen zijn voor de 

middelbare en De basisschool die begint op 2 mei. 
 Voor mijn leesklasje, ik (wendy) heb nog maar anderhalve 

maand de tijd om ze voortebereiden voor het nieuwe school 
jaar. 

 De nieuwe kinderen die beginnen te komen naar deze minestrie. 
 
Dankpunten: 
 
 Dat wij gezond zijn 
 Dat wij hier God kunnen/mogen dienen 
 Onze privé-sponsors en de sponsors voor de ministry 
 Gods bescherming en zijn liefde elke dag 
 Mijn leuke, gezellige leesklasje 
 Ons kinderhuis (Paulus) 
 Voor Yakob en Ima die het ja woord hebben gegeven ( zie foto) 
 Voor Ika ( zie foto) en Nurvita die bevallen zijn, allebij hebben ze een 

meisje 
 Voor het mooie paasfeest die we hebben mogen vieren 
 De geweldige tijd die we hebben gehad in het dorp Senampak en voor de 

prijzen die de kinderen hebben mogen ontvangen 
 Voor Dickson en Weiling (zie foto)  die bij ons team  
 hebben aangesloten.  De plannen zijn voor een jaar,  
 but you never know what god`s plan are! 
 

Ronny & Kay 

Alicia 


