
Hallo allemaal, hopelijk genieten jullie weer van het lezen van onze nieuwe nieuwsbrief 
 

Hier zijn we weer met onze nieuwe nieuwsbrief.  

Wat gaat de tijd toch snel, nog een maandje en we gaan weer een nieuw jaar tegemoet. Als we even terug kijken 

naar dit jaar, wat waren de herinneringen die we mee nemen naar het volgend jaar, misschien waren het minder 

mooie momenten of misschien wel iets geweldig moois. Maar wat het ook was, het is een zegen dat we dit jaar mo-

gen afronden, en dat ( Gods willing) we weer een nieuw jaar tegemoet mogen gaan.  Als ik zelf even terug kijk naar 

het jaar 2025, was het best een druk jaar, maar ondanks dat hebben we weer een geweldig jaar gehad.  

 

Mijn zusje Stephanie is langs gekomen, wat we nooit hadden verwacht.  

 

Mijn lieve vrienden van Australië waren weer langs gekomen, Toni die de kinderen checkt voor dental care en Nola 

die mee helpt in de naai kamer en creativiteit doet met de kinderen.  

Verjaardag van Bambang, Alicia, mezelf en de kinderen van mijn asrama mogen vieren. En vind het erg 

leuk om een taart/cupcakes te maken. Helaas hebben ze niet alle benodigdheden die ze in Nederland 

hebben. Dus moet ik er mee doen met wat ze hier hebben. Heb een gitaar taart gemaakt voor bambang 

zijn verjaardag en cupcakes taart voor Alicia haar verjaardag.   

 

We hebben een bruiloft mogen mee maken hier in Living Water Village. Afgelopen November hebben 

Jek en Putri elkaar het ja woord gegeven. 

Nelson en Yanti zijn nu ook inmiddels getrouwd, maar in hun dorp. Ze leven hier in LWV al sinds ze kleine 

kinderen waren. Zie trouwfoto rechts 

Iwan en Krisna hebben elkaar hun ja woord geven in hun dorp. Krisna ken ik al lang en heeft ook een tijdje 

bij ons in de asrama gewoond als kind zelf, en nu is ze gewoon al een getrouwde vrouw. Amazing 
 

Krisna when   krisna when she  Krisna now  wedding         

she arrived  lived in our house     Jek & Putri   birthday Cake Bambang  cupcakes Cake for ALicia 

 

 

Nieuws uit Borneo 

Ik ben Wendy Ananius. In januari 2008 besloot ik naar 

Borneo te gaan om vrijwilligerswerk met kinderen te gaan 

doen in "Living Waters Village" dat is opgericht door 

Ronny Heyboer en zijn vrouw Kay. Daar heb ik mijn man 

Bambang ontmoet en samen hebben wij nu een prachtige 

dochter, Alicia. We dienen samen de Heer in dit project in 

Borneo, Bambang leidt het studieprogramma van de bi-

jbelschool en geeft les in de vakken: liturgiek, kerkmuziek, 

lofprijzing, kerkgeschiedenis en sociologie, en ik als juf, en 

heb mijn eigen leesklasje en samen zijn zijn 

kinderhuisouders van 33 kinderen.  Er is veel om dank-

baar voor te zijn: dat  we in deze ministry mogen wonen en 

elke dag de liefde van God mogen ervaren en Zijn 

bescherming. Ook zijn we dankbaar voor jullie gebeden, 

jullie liefde en jullie financiële ondersteuning. 



Siane een lokale jongvolwassen vrouw heeft 20 November de ministry verlaten, ze 

woonde hier al 13 jaar, en de laatste paar jaren werkte we vaak samen in het Admi-

nistratie gebouw. Wat apart is het; om jonge kinderen te zien opgroeien als jonge 

vrouwen/ mannen en daarna dat ze het ja woord gaan geven. Waar gaat de tijd! 

 

De bassischool, de lagere middelbare school (SMP) en de hogere middelbare school 

(SMA) hebben scouting gehad, met kampvuur natuurlijk en speurtocht/games erbij. 

Voor de basisschool was het maar 1 dagje maar de SMP en SMA gingen 1 nachtje over-

nachten in hun zelf gemaakte tent.  

 

 

 

Helaas hebben we ook verdrietig nieuws, Boby een van de lokale leiders hier heeft zijn vader 

verloren. Boby zijn vader woonde bij hem in de asrama wegens zijn gezondheid problemen. 

Helaas is hij 6 oktober overleden. Boby was op dat moment niet aanwezig, omdat Boby en 

zijn vrouw Anna die ochtend naar het dorp waren gegaan om te werken aan het graf van 

Anna’s vader. De vader van Boby overleed ongeveer s ’middags, dus konden ze gelijk te-

rug. 

De dag erna is hij begraven. ( Hier moet dat gelijk dezelfde dag of in ieder geval zo snel mo-

gelijk wegens de temperatuur hier) 

Ook Yupinus en zijn vrouw Sula die bijna 4 maanden zwanger waren hebben hun baby meis-

je verloren wegens vroeggeboorte. Dat was op de dag toen we de vader van Boby wilden 

begraven dus hebben we gelijk de ceremonie samen gehouden en die dag waren ze ook 

samen begraven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit lieve meisje heet Chahaya wat betekend: 

licht, en ze straalt het ook echt uit, elke och-

tend als ze me ziet dan rent ze naar me toe 

met een grote lach op haar gezicht, en bab-

belen wat ze kan. Ze is hier samen met haar 

zusje Nabila ( zie foto hier boven,  het meisje 

links boven. Ze hebben de zelfde moeder 

maar een andere vader. Chahaya loopt 

beetje achter met praten. Terwijl haar zusje 

wel goed  

Rechts één foto 

van de kinderen 

van mijn 

leesklasje en links 

Vicky die in mijn 

leesklasje zit. Hij 

geniet ervan om 

te leren. 

17 studenten zijn afgestuurd van Theologie ( he-

laas staat niet iedereen op de foto) bambang en 

nog wat leiders waren aanwezig, omdat ze daar 

ook moesten zijn voor hun eigen studie. Bambang 

samen met Jhon Wesley en Busno studeren opdit 

moment aan doctoraal niveau 3 theologie, en 

moesten hier voor naar  Jogja.   

Jose en Denisya 

van ons huis de-

den mee aan 

een dansje voor 

de bruiloft van 

Jek & Putri. 

10 –14 november hadden wij;Bambang, 

ik (wendy) met andere leiders van deze 

minstry hebben mee gedaan aan een 

cursus  Kids Reach. Het ging vooral om 

hoe wij kinderen kunnen helpen om te 

groeien in geloof.  En ze te helpen om 

hun wrong geloof te veranderen in posi-

tief  

Hier voor kregen we ook een certificaat. 

Alicia heeft een ge-

weldige mooie stem 

van God gekregen.  

Af en toe zingt ze 

mee in een van onze 

kerkdiensten.  Ze is 

alleen wel verlegen.  

Bid mee hiervoor. 



Gebedspunten: 
 
 Ronny’s gezondheid 
 Voor de gebouwen die we opdit moment aan het bouwen zijn. voor 

nieuwe klaslokalen voor de basisschool. 
 Voor de trucks die gaan komen, er zouden 12 komen, 6 zijn er al 

aangekomen. 
 Voor de container die afgelopen week is aangekomen in kuching.  
 Alle zieken hier op de ministry, vooral Yolanda 
 De veiligheid voor alle kinderen en leiders en werkers 
 Yupinus en sula die hun baby hebben verloren. 
 Rosi, Sari, Ilin, Elvi, Rina en harifa die zwanger zijn. 
 De resterende stukken grond die de ministry wil kopen 
 De gezondheid van mijn schoonmoeder die diabetes heeft, ze is blind aan een 

oog en haar andere oog gaat ook al achteruit. en mijn oma die   
          ouderdomsklachten heeft, en nier klachten 
 Voor nieuwe lokale werkers. Op dit moment komen we te kort aan werkers 
 
Dankpunten: 
 
 Dat wij gezond zijn 
 Dat mijn zusje Stephanie mij/ons is komen bezoeken. We enjoyed it 
 De cursus die we hebben mogen volgen 
 Voor de bruiloften die geweest zijn. 
 Voor Ronny zijn dochter Tanya die hier op bezoek is geweest.  Was 

gezellig 
 Dat wij hier God kunnen/mogen dienen 
 Voor Cindy uit Nederland die hier is geweest. Leuke tijd hebben we 

gehad. 
 Onze privésponsors en de sponsors voor de ministry 
 Gods bescherming en zijn liefde elke dag 
 Voor onze mooie team (missionaris team),   
 Voor de 6 truck`s die deze maand zijn aangekomen 
 
 
 
 
 
 

Ronny & Kay 

Postadres: 
 

Bambang/wendy 

Living Waters Village  

350Q Lorong Hup Kee 

10P, 

kuching , 93350 

Sarawak, Malaysia 

 

Bambang S.A 

15-11-1982 
 

Wendy v/d Broek 

12-10-1986 
 

Alicia Mercy Ananius 

20-10-2010 

 

Rabobank 

W.van den Broek 

NL21 RABO 0123853060 

Samen met Cindy 

eventjes erop uit 


