
Hallo lieve broeders en zusters, 

 

Hier is weer onze nieuwe nieuwsbrief. 

Alicia en ik zijn de dagen aan het aftellen. 18 april gaan wij vliegen, we kunnen niet wachten. Helaas kan 

Bambang wegens bepaalde redenen niet mee. Wij blijven maar 3 weekjes in Nederland om onze 

paspoorten te vernieuwen, vandaar dat het waarschijnlijk ook niet gaat lukken om met iedereen af te 

kunnen spreken, sorry hiervoor. Wij zijn u erg dankbaar voor jullie steun en gebed. 

 

Helaas hebben wij ook droevig nieuws. 

Mijn zwager Mark is helaas overleden op 4 april.  

Wij willen jullie bedanken voor al jullie gebeden en bemoedigingen. 

Bid mee voor mijn zus Debbie, dat ze ondanks dit grote verlies toch weer vreugde mag 

krijgen. 

 

Pasen 

Het waren weer mooie dagen. 

Goede Vrijdag was natuurlijk een hele verdrietige dag, want wat Jezus had moeten doen voor ons is 

onbetaalbaar. Maar ook was Goede Vrijdag een mooie dag, want door wat Jezus heeft gedaan voor ons, 

onze zonden op zich genomen, hebben wij nu eeuwig leven. Dus voor mij persoonlijk is dit een mooie dag, 

want eigenlijk zouden we allemaal verloren zijn geweest.  

 

Zondag mochten we herdenken dat Hij is opgestaan. Hoe mooi is dat, Hij leeft. En Hij zal terugkomen om 

ieder die in Hem gelooft mee te nemen.  

Wij kunnen niet wachten. 

Ook hebben we die dag gezamelijk gegeten. ( zie hieronder foto`s van het Pasen) 
 

Mark & Debbie 



Bid mee voor 

 

 Onze gezondheid  

 Mona ,Joyce en Nurvita, die zwanger zijn 

 De veiligheid van alle kinderen, leiders en werkers 

 De resterende stukken grond die de ministry wil kopen  

 De kinderhuizen die nog niet klaar zijn maar waarvan er deze maand wel al drie opengaan 

 Nieuwe leraren/leraressen 

 Het 20 jarig bestaan dat we van 27 t/m 31 juli 2023 gaan vieren, tegelijk  met de Dayak Night (u bent 

van harte welkom om dit samen met ons mee te komen vieren)  

 Wijsheid om de kinderen in ons kinderhuis te leiden  

 Dat onze vlucht goed mag verlopen naar Nederland 

 De gezondheid van alle kinderen en leiders  

 Ronny die volgende maand naar Australie gaat 

 Dat ik (Wendy) meer wijsheid mag ontvangen, dat Ik Gods wil zal blijven doen en dat ik Gods 

Woord zal begrijpen en dat de liefde van Jezus door mij mag schijnen, dat ik velen mag gaan helpen 

om ze op het goede pad te laten blijven 

 De gezondheid van mijn schoonmoeder, en mijn oma die ouderdomsklachten heeft 

 Voor Kracht en vreugde voor mijn zus Debbie in deze periode 

  

 

Dank mee voor 

 

 Onze privé sponsors en de sponsors voor de ministry 

 Meri, Eka, Ilin die bevallen zijn van gezonden baby`s 

 Gods bescherming elke dag 

 Dat wij God hier mogen dienen, elke dag is dat toch weer een wonder  

 Dat het steeds beter gaat met Alicia op school, blijf mee bidden dat ze de lesvakken begrijpt 

 Dat Alicia en ik naar Nederland kunnen komen 

 De nieuwe kinderhuizen die opengaan 

 Dat ik mag helpen in de kleuterklas, en dat ik de kinderen mag helpen de bijbel, Gods liefde en Jezus 

te begrijpen 

 Dat we Pasen hebben kunnen herdenken en konden vieren 

 55 kinderen hebben zich laten dopen met Pasen. Wat geweldig 

 

 

 

 

 

. 

Want God houdt zoveel van de men-

sen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen 

heeft gegeven. Iedereen die in Hem 

gelooft, zal niet verloren gaan, maar 

zal het eeuwige leven hebben.  

Johannes 3:6 BB 

Ga nu op pad en maak alle volken tot 

leerlingen van Mij. Doop hen in de  

naam van de Vader en de Zoon en de 

Heilige Geest.. 

Matteus 28:19 BB 


