
 

Hallo lieve familie, vrienden en sponsors, 

 

Hier zijn we weer met een nieuwe nieuwsbrief. 

Wij hebben het erg druk gehad met de voorbereidingen voor de Dayak Night, een 

fashion show, de nieuwe reading klas, de TK (kleuterklas) en klas 3 van de 

basisschool. 

Er zijn leuke dingen gebeurd maar ook minder leuke. 

We zullen maar met de leuke dingen beginnen.  

 

Dayak night 

Zoals jullie weten vieren we elk jaar de Dayak Night, maar dit jaar vierden we 

ook het 20 jarige bestaan van deze ministry. Ook waren er openingen van 

bepaalde kinderhuizen en een reünie. Er kwamen mensen die in de buurt van deze 

ministry wonen, kinderen die hier ooit hebben gewoond en gasten uit andere 

landen om deze mooie gebeurtenissen samen te vieren. Ook mijn vader en mijn 

tante waren gekomen.Super leuk was dat.  

Alle stammen hadden weer opgetreden en er waren wedstrijden gehouden, zoals 

een fashion show. Alicia en haar neefje vertegenwoordigde hun (onze) stam en zij 

werden gekozen en hebben de eerste prijs gewonnen (zie foto boven links, Alicia 

samen met haar opa en neefje Godly). Ook werd er een karaoke gehouden waarbij 

kinderen een liedje zongen van hun eigen stam. En nog andere, traditionele 

spellen. 

En natuurlijk moest er ook gekookt worden, dus elk huis kreeg een schema van 

wanneer ze aan de beurt was om te koken. We moesten voor ruim 1500 koken.

( onderste 2 foto`s links is van het koken) 

 

 

Marlies/Antke en gezin 

Marlies is een van onze missionarissen die hier bijna 8 jaar God heeft gediend en 

nu heeft besloten om aankomende september weer terug te gaan naar 

Nederland. Haar plannen zijn nog niet helemaal duidelijk, maar de eerste 

maanden zal ze haar ouders en oom helpen. 

De taak die ze had wordt voor het grootste gedeelte overgenomen door Antke, 

een Nederlandse vrouw die getrouwd is met een man uit 

Sunda, West Java. Ze hebben twee zoons en woonden in 

Bandung maar zijn afgelopen juli naar Living Waters 

Village verhuisd.   

Afscheids feestje voor Marlies 

14 jarige  wedding Anniversary 

Antke en haar gezin  



Paul en Rosi 

Paul is een zendeling uit Engeland en 

Rosi is een van onze lokale leraressen. 

Ze zijn vorig jaar getrouwd en ze was 

zwanger van een meisje. Helaas was de 

gezondheid van de baby erg slecht en 

toen Rosi 6 maanden zwanger was kreeg 

ze zwangerschapsvergiftiging waardoor 

ook de gezondheid van Rosi erg 

achteruit ging. Helaas moest de baby 

eerder gehaald worden, anders zou het 

verkeerd af kunnen lopen met Rosi. De 

baby heeft 3 uurtjes geleefd en is nu bij 

Jezus. Bid voor Rosi en Paul, ze hebben 

het er erg moeilijk mee.  

 

 

Afsluiten schooljaar en nieuw schooljaar 

In juni was de laatste schooldag, dit hebben we afgesloten met spelletjes, 

gezamenlijk eten en het rapport uitdelen, en daarna hebben ze vier weken 

schoolvakantie gehad.  

In juli het nieuwe school jaar weer.  

Alicia is naar het tweede jaar van de lage middelbare school gegaan.  

In onze TK hebben we 18 kinderen. 

Ook ben ik deze maand met een reading klas begonnen. Dit houdt in dat alle nieuwe 

kinderen die dit jaar nog niet naar school gaan en niet kunnen lezen, maar wel al op 

de basisschool in klas 2, 3 of 4 horen te zitten, ga helpen met lezen zodat ze het 

tenminste kunnen als ze volgend schooljaar binnenstromen. Ik heb verschillende 

leeftijden door elkaar, de jongste is 6, bijna 7 jaar en dan volgen nog van 8,10,11,12 

jaar en zelfs een jongen van 16 die nog op de basisschool zit in klas 4 terwijl hij 

helmaal niet kan lezen. De kinderen waren zo enthousiast toen ze te horen kregen 

dat ik ze wou helpen met lezen, ze doen het echt goed, ook al is dit pas de eerste 

week dat ik ze les geef. I love it! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevrijdingsdag 

17 augustus 1945 werd Indonesië bevrijdt en 

ook hier wordt dat uitgebreid gevierd.  

Ze hijsen dan de vlag en zingen het volkslied, 

en doen spelletjes/houden wedstrijden. 

begon  

Mijn reading klas 

Vol enthousiasme opweg naar school 

Koken voor dayak feest 

Rumah Paulus ( onze kinderhuis) 

Bezoek uit NL 

TK kleuterklas 



Bid mee voor 

 

 Mijn nieuwe reading klas. Vooral Agus, 12 jaar en Repa en Victor, beiden 13 jaar, hebben erg  veel 

problemen met leren. Ze hebben nooit of bijna geen scholing gehad. Agus hoort niet goed maar vind 

het geweldig om te leren, als hij de letter O geschreven heeft, laat hij mij datvol enthousiasme zien. 

Repa heeft het moeilijk iets te kunnen onthouden. Victor heeft veel gebed nodig voor rust en 

zelfvertrouwen 

 Ronny die in nu in Nederland is 

 Alle zieken, vooral door de droogseizoen zijn er veel kinderen verkouden, koortsig en aan het 

hoesten 

 Veel regen. We zitten op dit moment in de droogseizoen. Onze water-/drinktonnen raken leeg. 

 Bambang die directeur is van de basisschool, les geeft aan de bijbelschool, board member is en 

vader/leider van ons kinderhuis. Dat hij veel kracht en wijsheid van God mag ontvangen 

 Alicia, dat ze goed mee kan doen met de lesstof 

 Ika en Nurvita, die zwanger zijn 

 De veiligheid van alle kinderen, leiders en werkers 

 De resterende stukken grond die de ministry wil kopen  

 De kinderhuizen die nog niet klaar zijn maar waarvan er deze maand wel al 

drie opengaan 

 Nieuwe leraren/leraressen 

 Wijsheid om de kinderen in ons kinderhuis te leiden  

 De gezondheid van alle kinderen en leiders en van ons 

 Dat ik (Wendy) meer wijsheid mag ontvangen, dat Ik Gods wil zal blijven doen en dat ik Gods 

Woord zal begrijpen en dat de liefde van Jezus door mij mag schijnen, dat ik velen mag gaan helpen 

om ze op het goede pad te laten blijven 

 De gezondheid van mijn schoonmoeder, en mijn oma die ouderdomsklachten heeft 

  

Dank mee voor 

 

 Dat wij gezond zijn 

 Dat wij hier God kunnen/mogen dienen 

 Voor het mooie Dayak feest wat geweest is 

 Dat mijn vader en tante op bezoek konden komen  

 Dat ik mijn reading klas kon beginnen 

 Voor het nieuwe schooljaar dat is begonnen 

 Onze privé sponsors en de sponsors voor de ministry 

 Tini die bevallen zijn van gezonden baby`s 

 Gods bescherming elke dag 

 Dat wij God hier mogen dienen, elke dag is dat toch weer een wonder  

 Dat het steeds beter gaat met Alicia op school, blijf mee bidden  

 dat ze de lesvakken begrijpt 

 

 

 

 

 

. 

Vertrouw met heel je hart op de 

Here, en verwacht het niet van 

je eigen verstand. 

Spreuken 3:5 

Ik prijs de Here en ben vol dankbaar-

heid omdat Hij goed en rechtvaardig is. 

Ik zal de naam van de Here lofprijzen. 

Hij is Here, de Allerhoogste 

Psalmen 7:18 


