
 

Ik ben Wendy Ananius. In januari 2008 besloot  

ik naar Borneo te gaan om vrijwilligerswerk  

met kinderen te gaan doen in “Living Water Village”  

dat is opgericht door Ronny Heyboer en zijn vrouw Kay.  

Daar heb ik mijn man Bambang ontmoet en samen  

hebben we nu een prachtige dochter, Alicia. We  

dienen samen de Heer in dit project in Borneo,  

Bambang als hoofd van de basisschool en ik als  

helpster/kinderjuf en samen zijn we kinderhuisouders  

van Asrama 1. Er is veel om dankbaar voor te zijn: dat  

we in deze ministry mogen wonen en elke dag de liefde  

van God mogen ervaren en Zijn bescherming. Ook zijn  

we dankbaar voor jullie gebeden, 

jullie liefde en jullie financiële ondersteuning. 

     Nieuws uit Borneo 
     Hallo lieve broeders en zusters in Christus, 

Hier is weer onze nieuwsbrief met nieuwe verhalen over wat we allemaal beleven en  

welke wonderen God hier doet in de ministry. 
 

              Pasen 

Als eerste willen we het hebben over Pasen, ook al is het alweer eventjes geleden. We hebben 

het dit jaar een beetje anders gevierd dan alle andere jaren omdat er door Covid-19 geen mensen 

van buitenaf met ons mee konden vieren. Wel zijn er op Goede Vrijdag meer dan 80 kinderen/

tieners gedoopt in onze rivier, zoals we elk jaar  doen. Op 1e Paasdag hebben we in de ochtend 

een dienst gehouden. Samen met sommige andere moeders heb ik een dansje gedaan op het 

liedje ‘What A Beautifull Name It Is’ met gebarentaal. In de avond kwamen we samen om 

gezamenlijk te eten. Rond 7 uur ‘s avonds hadden we een avonddienst waar ook wat optredens 

van kinderen te zien waren. Zo hebben we samen de dood en de opstanding van Jezus gevierd. 
 

   Evangelisatiewerk 

Vijf van onze jeugd zijn afgestudeerd aan de bijbelschool en uitgezonden 

naar enkele dorpjes om daar de gemeenten mee te helpen. 

Yakob, Tobik en Matias wonen al een tijdje in een van de dorpen, nadat 

ze iets meer dan een jaar geleden uitgezonden waren naar een dorp hier 

ongeveer 8 uur vandaan. Ze brengen het evangelie in de dorpen in de 

omgeving. 

 

 

    Birthday night 

      Elke 2 maanden houden we een birthday night waarop we de verjaardagen van de kinderen 

gezamenlijk vieren. Hary, een zendeling uit Engeland heeft het georganiseerd en elke huis heeft een foto gekregen die 

ze na moeten maken/doen. Ons huis kreeg The Flintstones. Febi, een van onze jongeren, was Fred en Alicia speelde 

Wilma. Het was een leuke, gezellige avond. De kinderen waren echt kreatief, Mooi om te zien 

Yakob 



 

 

Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons 

gegeven en de heerschappij zal op zijn schouders 

rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn: 

wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige 

Vader. Vredevorst  

Jesaja 9: 5 ( HTB)  

        Nanga pinoh huis 

De ministry probeert al een paar jaar het Nanga pinoh 

huis te verkopen waar studenten die in Nanga pinoh 

naar school gingen, konden verblijven. Toen hadden we 

nog geen middelbare school in de ministry, maar nu 

inmiddels wel, waardoor we het huis niet meer nodig 

hebben. Maar God heeft andere plannen met dit huis en 

het gaat nu gebruikt worden voor gezinnen die naar 

Nanga pinoh komen voor een ziekenhuisopname of 

voor mensen in nood die nergens een verblijfsplaats 

kunnen vinden. Vandaar dat we nu begonnen waren met 

het renoveren van het huis om het geschikt te maken 

voor deze bediening. Nu bleek echter dat het huis er 

slechter aan toe was dan we dachten en moest het hele 

huis gesloopt en weer opnieuw gebouwd worden. Bid 

alstublieft met ons mee voor veel wijsheid voor Ronny 

hoe we het moeten bouwen en gebruiken om de Heer te 

dienen voor honderden families uit afgelegen streken die       

naar de stad komen voor medische behandeling.  

Het huis zullen we "HUIZE ABRAHAM" noemen. 
 

 STT (Sekolah Tinggi Teologi) (bijbelschool) 

Sekolah Tinggi Teologi sungai Kehidupan Borneo is de naam van one nieuwe 

bijbelschool die we gaan openen rond augustus/september a.s. hier op Living 

water village. Ook Bambang zal les gaan geven op de bijbelschool. Bid mee dat 

God hem kracht en wijsheid zal geven, want hij draagt ook nog andere 

verantwoording, zoals hoofd van de 

basisschool, leider van een asrama met 34 

kinderen en hij is een van de leiders van de 

boardmembers. 

Er hebben zich al 38 mensen aangemeld om 

bij ons te starten. We hebben nog steeds veel papieren nodig van verschillende 

overheidsdiensten, maar we hebben er vertrouwen in dat alles klaar zal zijn tegen de tijd 

dat we beginnen. Bid alstublieft ook voor sponsoring voor elke student. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

        Elisabet 

In 2007 kwam Ronny Heyboer voor het eerst spreken in onze gemeente in Nederland, waar ik destijds kwam. Hij vertelde 

over Living water village en het raakte me zo, dat ik graag iets wilde doen. In die tijd had ik een baantje als vakkenvuller en 

verdiende niet zo heel veel en had natuurlijk ook bepaalde lasten die betaald moesten worden zoals kost en inwoning en 

school enz. Maar ondanks dat ik niet veel had, wilde ik toch een van de kinderen sponseren. Dus na de dienst ging ik kijken 

naar de foto's die op tafel lagen, en zag de foto liggen van Elisabet, ze was toen ongeveer13 jaar oud. In januari 2008 besloot 

ik om zelf naar living water village te gaan en te kijken hoe Elisabet daar leefde. Nu 14 jaar verder is het zo mooi te zien dat 

ze het ja-woord heeft gegeven aan een van de mannen hier. 

(Ook mijn schoonzusje Vera heeft afgelopen Juni het Ja-woord gegeven ) 

Vera 

Jezus antwoordde: Ik ben het brood 

dat leven geeft. Wie bij mij komt, 

zal nooit meer honger krijgen. Wie 

in mij gelooft, zal nooit meer dorst 

krijgen. 

Johannes 6:35 



 

GEBEDSPUNTEN (bid met ons mee): 

 dat God zal voorzien in alle werkers die we dringend nodig hebben in de ministry en ook 

de nodige materialen 

 voor de gezondheid van Ronny Heyboer 

 voor alle zieken in de ministry 

 voor nieuwe sponsors voor ons 

 voor schoolgebouwen 

 Voor de bijbelschool 

 voor Mardiati en Sumanti die elk moment kunnen bevallen en voor mijn schoonzusje 

Laura die moet bevallen rond augustus 

 voor het landgoed wat de ministry nog wil kopen 

 voor 3 nieuwe vrachtwagens om goederen te vervoeren 

 voor een cementmixervrachtwagen 

 voor de 17 nieuwe kinderhuizen die ze aan het bouwen zijn 

 voor bambangs moeder, die diabetes heeft en gezondheidsproblemen, het gaat op dit moment redelijk goed gaat 

met haar 

 Voor de studenten die online aan het studeren zijn, begin van deze maand viel het internet weg 

 Voor bescherming tegen Covid-19 

 Voor een tandarts die we op dit moment dringend nodig hebben 

 Voor Musa en Esi die in juli gaan trouwen 

 Voor mijn zus Debbie en Mark die elkaar het ja-woord gaan geven in december 

 Voor onze plannen om naar Nederland te komen eind november 

 DANKPUNTEN (dank met ons mee voor): 

 mijn zus Debbie die bevallen is van een gezond jongetje en mijn schoonzusje Lia van een 
gezond meisje 

 onze gezondheid hier in de ministry 

 de goedheid die God elke dag aan een ieder van ons geeft 

 dat wij nog steeds les kunnen geven aan onze kinderen in de ministry, maar ook aan de kinderen van buitenaf 

 de bescherming die God ons geeft elke dag 

 Alicia die klaar is met klas 5 van de basisschool en nu haar 
laatste jaar ingaat, en de rest van de kinderen die klaar zijn met 
klas 6, klas 3 van onze junior high school en klas 3 van onze 
senior high school 

 Nasius en Meri, Frenky en Ilin, Yosef en Elisabet die elkaar het    
ja-woord hebben gegeven 

 de 80 kinderen die zich hebben laten dopen 

 

 

 

 

 

 

 

OPROEP:Lijkt het u leuk en voelt u zich geroepen om God te dienen in   
Borneo, dan bent u heel erg welkom. Het maakt niet uit hoelang u wilt bli-
jven. Wilt u een bezoekje brengen, kunt u het me altijd laten weten, dan 
verwijs ik u door naar Marlies, die het regelt met de bezoekers. 

Ik dank God zonder 

ophouden voor u en in 

mijn gebed. 

Efeziers 5:20 

Doopdienst 


