
Hallo allemaal, hopelijk genieten jullie weer van het lezen van onze nieuwe nieuwsbrief 
 

De scholen zijn weer begonnen, en alles gaat weer zo zijn gangetje.  

Jihon en Tila  , die nieuw bij ons zijn komen wonen zijn begonnen met de bijbelschool hier op LWV. 

Okri ( ook nieuw)  gaat naar de lagere middelbare school en Selfi gaat naar de hogere middelba-

re school, Anugrah en Wiri gaan naar de  basisschool, ze gaan allemaal voor het eerst naar school 

hier in onze minsistry. Mijn leesklasje gaat beginnen in September, en er zijn al 10 basisschool kin-

deren gekomen en 5 middelbare school kinderen die nog niet kunnen lezen. Dus heb ik weer een 

vol klasje, waar ik erg naar uitkijk om ze te gaan helpen leren lezen en schrijven.  Zn genade/zegen 

dat God mij dit talent heeft gegeven, dat ik kinderen mag helpen leren lezen in het Indonesisch, 

zonder opleiding tot lerares. I love it.        Zie foto Van links naar rechts; Jihon, okri, Selfi,Tila,  

                                          Anugrah & Wiri 

 

Dayak festival  

Zoals jullie weten vieren we elk jaar het Dayak Festival, wat we dit jaar ook hebben gevierd 

(afgelopen Juli).  Alle stammen hadden weer opgetreden en er werden wedstrijden gehouden, 

zoals de traditie van rijst stampen en een fashion show, Ook werd er een karaoke gehouden 

waarbij kinderen een liedje zongen in eigen stamtaal. En er werden nog andere traditionele 

spelen gedaan. 

En natuurlijk moest er ook gekookt worden.We moesten voor ruim 1500 mensen koken.  

Nieuws uit Borneo 

Ik ben Wendy Ananius. In januari 2008 besloot ik naar 

Borneo te gaan om vrijwilligerswerk met kinderen te gaan 

doen in "Living Waters Village" dat is opgericht door 

Ronny Heyboer en zijn vrouw Kay. Daar heb ik mijn man 

Bambang ontmoet en samen hebben wij nu een prachtige 

dochter, Alicia. We dienen samen de Heer in dit project in 

Borneo, Bambang leidt het studieprogramma van de bi-

jbelschool en geeft les in de vakken: liturgiek, kerkmuziek, 

lofprijzing, kerkgeschiedenis en sociologie, en ik als juf, en 

heb mijn eigen leesklasje en samen zijn zijn 

kinderhuisouders van 33 kinderen.  Er is veel om dank-

baar voor te zijn: dat  we in deze ministry mogen wonen en 

elke dag de liefde van God mogen ervaren en Zijn 

bescherming. Ook zijn we dankbaar voor jullie gebeden, 

jullie liefde en jullie financiële ondersteuning. 



Trouwerij en verloving 

Yupinus, één van onze jongens die jaren in ons huis heeft gewoond, heeft zijn ja 

woord gegeven aan zijn jeugdvriendin Sula in zijn dorp. Wij zijn met 3 motors ge-

gaan wat iets meer dan 4 uur duurde, en waar je 1 uur lang door een palmolie 

plantage moest rijden, waar geen restaurantjes waren om even te stoppen, maar 

het was een mooie ervaring. We moesten met de motor op een bootje om naar 

de overkant van de rivier te gaan. Ze zijn afgelopen juni getrouwd en wonen nu 

samen hier in de ministry. 

Ook Tobik en Juanti zijn verloofd, ze zijn allebei churchplanter en uitgezonden via 

de minsitry.  En Yanti en Nelson zijn afgelopen juli verloofd. 

En zo hebben we nog wat koppeltjes die van plan zijn om te gaan trouwen dit 

jaar. Krisna met Iwan, Yanti met Nelson, Siana met Antan. Putri met Jek. 

 

 

 

Leesklasje 

Afgelopen juni hebben we een afsluiting gehad met mijn leesklasje en zijn wij naar een waterpark ge-

weest hier 45 min vandaan. Het is zo’n zegen om te zien, als je de gezichten van de kinderen ziet, want 

vaak hebben ze zoiets nog nooit gezien.  

17 augustus 

17 augustus is de Bevrijdingsdag van Indonesië, dit jaar vieren ze 80 jaar bevrijding. Dan wordt dit in heel 

Indonesië gevierd. Dit een nationale feestdag vol trots en vreugde.  

Paskibraka is een door jeugdtroepen gevormde organisatie en/of vlaggenploeg in Indonesië, die als 

hoofdtaak heeft het begeleiden, heffen en neerlaten van de nationale vlag van Indonesië tijdens de ce-

remonies op de Onafhankelijkheidsdag ter herdenking van de Onafhankelijkheidsdag van Indonesië in 

heel Indonesië.  

Alicia en paar van onze school doen hier aan mee. Het is een eer dat Alicia mee mag doen. Ze heeft 

het er hier al over van jongs af aan, dat als ze de kans kreeg, dat ze graag mee wou doen. En dit jaar is 

ze gekozen om mee te doen. En het alle mooie is , zij mocht de vlag vast houden. Het was erg mooi om 

te zien, en wij als ouders waren erg trots om dit te mogen zien. Het enige nadeel is wel dat hun haar op  

schouderlengte moet, dus er gaat een hele stuk vanaf, normaal zou ik het niet erg vinden als haar haren 

snel groeien maar helaas heeft ze net als mij, sloom groeiende haren hahah.  
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Gebedspunten: 
 
 Ronny’s gezondheid en zendingsReis naaR singapoRe en nedeRland 
 Alle zieken hier op de ministry, vooral Yolanda, haar gezondheid 

gaat erg achteruit. 
 De veiligheid voor alle kinderen en leiders en werkers 
 Rosi, Sari, Ilin, Elvi, Rina en Sula die zwanger zijn. 
 De resterende stukken grond die de ministry wil kopen 
 De gezondheid van mijn schoonmoeder die diabetes heeft. en mijn oma die   
          ouderdomsklachten heeft, en nier klachten 
 Voor de nieuwe kinderen die naar mijn leesklasje komen. 
 Voor het nieuwe schooljaar dat begonnen is. 
 Voor yuyun die Rani gaat vervangen in mijn leesklasje 
 Voor onze kinderhuis, wij hebben nu 6 kleintjes 
 Voor nieuwe lokale werkers. Op dit moment komen we te kort aan werkers 
 
Dankpunten: 
 
 Dat wij gezond zijn 
 Voor alle nieuwe koppels die gaan verloven en trouwen 
 Dat wij hier God kunnen/mogen dienen 
 Onze privésponsors en de sponsors voor de ministry 
 Gods bescherming en zijn liefde elke dag 
 Voor onze mooie team (missionaris team),   
 Tri die bevallen is van een gezond meisje 
 De kans dat we naar Nederland konden. 
 Dat we dayak festival hebben mogen vieren sa-

men. 
 Voor de mooie afsluiting van mijn leesklasje 
 Voor de operatie van Flora die goed verlopen is. 
 Voor de 6 trucks die 16/17 augustus zijn aangeko-

men 
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