
Shalom, daarmee wil ik beginnen: dat de vrede van God met ons mag zijn. Iets wat we in deze wereld op 

dit moment hard nodig hebben. 

 

Zoals geschreven staat: alles op Zijn tijd. 

Prediker 3:1-9 

 

“Voor alles is er een bepaalde tijd: een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en 

een tijd om te oogsten, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen, een tijd om te huilen en een tijd om te 

lachen, een tijd om te treuren en een tijd om te dansen, een tijd van oorlog en een tijd van Vrede.” 
 

Helaas krijgen we allemaal wel eens te maken met zo’n tijd. 

Een tijd om te sterven en een tijd om te huilen. 

Op 4 mei is mijn schoonmoeder helaas overleden. De woensdag daarvoor ging ze naar het ziekenhuis 

omdat ze problemen had met ademhalen. Ze hield veel vocht vast in haar longen, waardoor ademhalen 

moeilijk werd. Het ziekenhuis raadde haar aan om daar te blijven overnachten. Donderdagochtend gingen 

we vroeg weer naar het ziekenhuis, in de hoop dat ze snel geholpen kon worden. Maar helaas waren er 

geen dokters aanwezig, en ze zeiden dat de dokter waarschijnlijk pas maandag weer beschikbaar zou zijn. 

Op maandag stelde een van de verpleegsters voor om te beginnen met dialyse, maar nog voordat ze 

daarmee konden starten, was mijn schoonmoeder al overleden.  

Bambang en zijn broer Barnabas zijn meteen met spoed naar het dorp gegaan, wat ongeveer 5 à 6 uur 

rijden is. Helaas was ik (Wendy) al aangekomen in Maleisië om een van onze visitors terug te brengen naar 

het vliegveld en ook weer een nieuwe visitor op te halen om hierheen te brengen. Daardoor kon ik er 

helaas niet bij zijn. 

Hier is het ook zo dat wanneer iemand overlijdt, diegene meestal de volgende dag al begraven wordt, 

vooral door de warmte en vochtigheid hier. 

 

Nieuws uit Borneo 

Ik ben Wendy Ananius. In januari 2008 besloot ik naar 

Borneo te gaan om vrijwilligerswerk met kinderen te gaan 

doen in "Living Waters Village" dat is opgericht door 

Ronny Heyboer en zijn vrouw Kay. Daar heb ik mijn man 

Bambang ontmoet en samen hebben wij nu een prachtige 

dochter, Alicia. We dienen samen de Heer in dit project in 

Borneo, Bambang leidt het studieprogramma van de bi-

jbelschool en geeft les in de vakken: liturgiek, kerkmuziek, 

lofprijzing, kerkgeschiedenis en sociologie, en ik als juf, en 

heb mijn eigen leesklasje en samen zijn zijn 

kinderhuisouders van 33 kinderen.  Er is veel om dank-

baar voor te zijn: dat  we in deze ministry mogen wonen en 

elke dag de liefde van God mogen ervaren en Zijn 

bescherming. Ook zijn we dankbaar voor jullie gebeden, 

jullie liefde en jullie financiële ondersteuning. 



 Maar er is ook een tijd om te lachen en een tijd om te genezen. 

 

Afgelopen maart werd er een dames- en jongen voetbaltoernooi georganiseerd. Alicia deed mee met het 

damesvoetbal van de SMA. Ik, Wendy, mocht ook meedoen. Esther, een van de zendelingen hier, had 

namelijk een team gemaakt met meiden die dit jaar klaar zouden zijn met de SMA. Alleen ging Esther in 

april met verlof, dus vroeg ze of ik voor haar wilde invallen. Natuurlijk zei ik ja. Diep van binnen hoopte ik 

eigenlijk al dat iemand me zou vragen om mee te doen. Toen het toernooi begon, speelde ik meteen 

mee. Ook de tweede wedstrijd deed ik weer mee. Tijdens het spelen probeerde ik een bal van de 

tegenpartij af te pakken, maar op een rare manier schoof mijn knieschijf even uit positie en schoot gelukkig 

meteen weer terug. Het deed pijn, maar omdat hij weer goed zat, viel de pijn mee en speelde ik verder. 

Later tijdens de wedstrijd rende ik met volle vaart achter de bal aan, en ineens voelde ik een scherpe pijn 

in mijn bovenbenen. Toen dacht ik: oké, nu moet ik stoppen en wisselen. Gelukkig hoefden we nog maar 

vijf minuten te spelen. Na de wedstrijd ben ik meteen naar huis gegaan en heb ik ijs op mijn benen gelegd. 

Dat deed ik daarna elke 2 à 3 uur. De volgende dag kwam ik er pas achter dat ik mijn knieschijf had bes-

chadigd. Mijn bovenbenen voelden nog wel gevoelig, maar dat ging wel. Alleen kon ik mijn rechterknie 

bijna niet meer bewegen. Toen besefte ik dat ik hem toch erger had bezeerd dan ik eerst dacht. Ik heb 

bijna een week niet kunnen lopen, en normaal buigen duurde ongeveer vier weken. Helemaal 100% 

buigen lukt nog steeds niet, maar het gaat steeds beter. 

Ondanks dat ben ik wel iedere keer gekomen wanneer ons team moest spelen. Ik heb ze aangemoedigd 

en geprobeerd een beetje coach te zijn. En ondanks alles was het erg gezellig. 

Alicia is trouwens met haar team 2de geworden. 

 

 

 

 

 

 

Pasen is een bijzondere tijd van herdenken, stilstaan en dankbaarheid. Net zoals er in Prediker 3:1-9 staat 

dat alles zijn eigen tijd heeft, is Pasen een tijd om opnieuw stil te staan bij wat Jezus voor ons heeft gedaan.  

 

Ook hebben we weer samen Pasen mogen vieren. Het blijft altijd een mooie periode om weer even stil te 

staan bij de gebeurtenis van meer dan 2000 jaar geleden en dit samen te herdenken. Natuurlijk denken we 

elke dag aan Hem en wat Hij voor ons heeft gedaan. 

Op Goede Vrijdag deden we een drama en hadden we ook een doopdienst waarbij 57 tieners werden 

gedoopt. Echt geweldig mooi om te zien hoe kinderen hun leven aan Jezus geven. 

Helaas kon ik er zelf niet bij zijn, omdat ik mijn knie toen nog niet goed kon buigen. Als je naar de rivier wilde 

gaan, moest je een trap af en weer op, en dat lukte toen nog niet. 

Ook met het drama kon ik niet meedoen, omdat we een hele lange berg af moesten en daarna weer 

omhoog. Daarnaast moesten we ook lang staan, en dat hield ik nog niet vol. Wat ik wel jammer vond. 

Op paasdag hadden we een kerkdienst en om vijf uur kwamen we allemaal samen voor een gezamenlijk 

diner. Het was erg lekker en gezellig. 



Gebedspunten: 
 

 Ronny’s gezondheid  
 Mijn leesklasje, we hebben nog maar 3 weken school en dan is het zo-

mervakantie ( zoals we het in Nederland zeggen) de meeste zijn 
goed vooruit gegaan. 4 kinderen hebben nog moeite met lezen. 

 Voor de gebouwen die we opdit moment aan het bouwen zijn. voor nieu-
we klaslokalen voor de basisschool, naaikamer en het opslag ge-
bouw. 

 Alle zieken hier op de ministry, vooral Yolanda 
 De veiligheid voor alle kinderen en leiders en werkers 
 yanti, mona, Eka die zwanger zijn. harifah kan elke moment bevallen 
 Seri heeft al 3 miskramen gehad. Bid mee dat God haar zegent met een mooi 

kindje 
 De resterende stukken grond die de ministry wil kopen 
 Voor nieuwe lokale werkers. Op dit moment komen we erg te kort aan wer-

kers 
 Voor bambang zijn familie, met het verlies van hun moeder  
 
Dankpunten: 
 

 Dat wij gezond zijn 
 Voor mijn leesklasje, ben zo blij met ze. 
 Elvi, titin en Rina die bevallen zijn van mooie gezonde      

baby 
 Voor de mooie feestdagen, de liefde van God die Hij ons ge-

geven heeft. 
 Voor het dayak feest die gaat komen in juli (25-26) 
 Dat wij hier God kunnen/mogen dienen. 
 Onze privésponsors en de sponsors voor de ministry 
 Gods bescherming en zijn liefde elke dag 
 Voor onze mooie team (missionaris team),   
 Voor de gezelligheid, de leuke activiteiten die we hier hebben. 

 Voor Dinda die bij ons is mogen wo-
nen.   
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Geweldige tijd 

gehad met 

Floortje ( mid-

den) Nederland 

en (rechts)   

Felicity van  

Australie. 

Even voorstellen.  

Dit is Dinda en zij is 8 jaar.  

Dinda is  begin mei bij ons komen wo-

nen in het huis Paulus.  Ze is erg 

vriendelijk, spontaan en  geniet elke 

dag. Ze is erg blij dat ze bij ons  in het 

Paulus huis mocht wonen.  

Onze Yodi, Jose en Denisya.   


